
De familie van de Sande waren 4 nachten onze gasten in augustus 
2016. Lees het verslag en bekijk de prachtige foto’s. 
 
Een prachtig huis, voorzien van alle gemakken. Wij zijn er geweest met ons gezin, 
bestaande uit ouders en twee kinderen van 11 en 14 jaar. En hun grootouders. Ideaal, 
met twee badkamers. Eigen watervoorziening is ook heel praktisch. Heerlijk buiten 
zitten op het terras. Mooie braaiplek. Veel dieren aan huis. Wij hebben gezien; grote 
en kleine bushbaby's, zebra's, bokjes, vlakvark, aapjes enz. Het is ook heerlijk om te 
wandelen langs de rivier aan het hek van het Krugerpark. En de prachtige vogels niet 
te vergeten. Literatuur genoeg in huis. En voor een gamedrive kun je je heerlijk luxe 
op laten halen en thuisbrengen. 's Ochtends wel wat fris in de open jeep in deze tijd 
van het jaar. Maar daar krijg je dan een heerlijk dekentje voor. In het Kruger heel 
veel dieren gezien waaronder leeuwen die een buffel hadden gevangen, wilde honden, 
een luipaard, buffels, nijlpaarden, giraffen, olifanten, agaam enz. Kortom een super 
uitvalsbasis om te wildlife van Afrika te spotten, of gewoon te genieten van de rust. 
Wat een fijn huis van bijzondere gastvrije eigenaren - we hebben genoten - 
dankjewel hiervoor! 
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Lekker braaien! 

 



 

 



 

Ingrid stuurde ons deze foto. Zij schreef: ' Ik heb vast een herinnering vereeuwigd in 
steen uit dankbaarheid voor jullie gastvrijheid". Ingrid heeft deze unieke steen een 
plekje gegeven in Mhofu.  
Bekijk haar website voor een bijzonder herdenkartikel of zielsgeschenk: 
https://www.zonnevogel.nu/  
De naam Zonnevogel komt voort uit het leven van Kuki Gallmann. 

 



 
 

 
 



 


