
Eind april en begin mei 2013 met het gezin een heerlijke reis gemaakt in Zuid Afrika. 

We starten in het voor ons bekende Mhofu in Marloth  Park.  
Heerlijk om hier weer te zijn. We weten waar de boodschappen te halen, 

 waar we een lekker hapje kunnen eten, dat maakt de reis nog comfortabeler.  

 

 

De eerste dag loopt er bij Mhofu (ons huis) al een giraffe langs, een mooi 
welkom! 

 
Het weer was heerlijk en hebben genoten van de tuin en het terras.   

Kennis gemaakt met de overburen en veel wandelingen gemaakt.  



Natuurlijk de eerste week ook al bezoekjes gebracht aan het Kruger Park.  

    

   

    

De laatste dag, de dag van Jiddes verjaardag, veel bezoekers gehad, zebra’s, kudu, 
aapjes, zwijntjes, een slang aan de terraspaal en natuurlijk de parelhoentjes. 



 

 



 

 
Na een week, op naar onze volgende bestemming. Wederom genoten van Mhofu en 
Marloth Park, wie weet mogen we ooit weer een mooie reis naar Zuid Afrika maken  

en Marloth Park en Mhofu bezoeken. 

Lieve groet van de familie Pels 

 


