
Elsbeth en Eric verbleven in vakantiehuis Mhofu voor de 3e keer in november 2024. 
Zij maakten een bushwaak met Irving. “ Bushwalk was fantastisch, 2 kuddes buffels 
gezien en een black Rhino. En op de weg er naar tie een groep van 11 hyena’s en een 
prachtige groep olifantjes met kleintjes. We hebben 12 km gelopen, bloedheet maar 
zo bijzonder! 
 
Zij schreven na afloop ‘ We hebben het weer geweldig gehad Dank lieve Wilma en Ivo. 



 



 



 



 





 



 



 




