Adrie & Robert Zondervan verbleven 10 dagen in Mhofu in februari /maart 2023

Ondanks de orkaan Freddy hebben we ons uitstekend vermaakt! Wat een feest om in Mhofu
te verblijven... Bij aankomst in het dorp denk je al; er lopen hier impala’s over de weg. Op
het eind van je vakantie heb je er zoveel gezien dat je het bijna niet meer bijzonder vindt...
Maar wat is het leuk om al die beesten in je tuin te voederen. Daarnaast natuurlijk
Kruger. Je bent er binnen een kwartier en wat is het daar fijn... Niet te druk en de
big five binnen een paar dagen gespot. Het huis van Wilma en Ivo is heerlijk. Een goed
uitgeruste keuken, twee badkamers, een heerlijk veranda en de inrichting warm en
Afrikaans! Kortom; we hebben genoten en een enorme hoeveelheid vogels en dieren
gespot. Dank! (7 x een 10).
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