
De familie van Rooij waren in Mhofu eind mei 2019 voor de 3e keer! 
 
De reis was (net als vorige keren) weer heerlijk. 
Het begin was ietwat chaotisch, met een aansluiting die we bijna misten door 
vertraging en koffers die er niet waren. Na 2 dagen, het nodige bellen en hulp van 
Laurika is dat uiteindelijk goed gekomen. :-) 
 
De camps waar we verbleven (Satara, Skukuza, Lower Sabie en Berg en Dal) waren 
al bekend voor ons, maar de routes ertussen hebben we dit keer weer anders 
gereden dan de vorige keren. 
Doordat we nu ook een fatsoenlijke SUV hadden konden we ook veel meer de dirt 
roads nemen, wat we ook hebben gedaan. We hebben meer "off-road" dan "on-road" 
gereden deze keer. 
 
Qua spots blijft het altijd afwachten wat je tegen gaat komen, maar ook deze keer 
zijn we goed verwend. 
Nu echt wel een aantal spots die we hiervoor niet/amper hadden (wilde honden, 
honeybadger, black backed jackal), maar ook de bekende dieren. Hoe dan ook: het 
blijft altijd mooi. 
In Lower Sabie nog een sunset drive gedaan. Daar niet heel veel "big game" gezien, 
maar wel leuk om eens van de gebaande paden af te gaan. 
 
Kortom: weer een groot succes en zeker niet de laatste keer! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


